een luchtalarm loeit

je schuilt waar je thuis is

met veilige muren om jouw toekomst gebouwd

een dak waaronder je naam nog wordt geroepen

uit de schoorsteen kringelt een laatste kus voor het slapengaan
een teddybeer of pop beschermt je

tegen het donker en monsters onder het bed

warm licht achter de ramen waar de afwas wordt gedaan door je ouders
geklater van borden en bestek

stemmen wrijven zachtjes de dagen droog

studenten staan nog onsterfelijk jong in een fietsenhok te wezen
een laatste borrel voor wie wilde haren heeft

een luchtalarm loeit

maar wat als de lucht

dit keer

geen zon en maan

geen zachte wolken

zelfs geen groeizame regen brengt
maar blindgangers

monsters niet onder het bed

maar uit de lucht

bommen bijten om zich heen

bijten huizen en levens stuk

thuis wordt nu

een dodelijke puzzel van gruzelementen
een zwaarte die nooit meer van

je borstkas is te tillen

een vergissing
Renée Luth
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Gedicht geschreven voor de onthulling op 24 september 2021 van een monument op het
Jozef Israélsplein te Groningen ter nagedachtenis aan acht burgerslachtoffers



